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Celina 

Dit melden u met droefheid :

Lut Neetesonne en Leo Cox,
Bram en Sarah, Joren en Amber
Chris en Karen, Arthur en Emiel
Saskia, Malick en Aïcha

Hilde Neetesonne en Raymond Burlet,
Bert en Sarah, Jack en Lewis
Brian

Yves Van den Bossche en Carine Heirman,

Joris Sleurs en Frieda Van Caeckenberghe,
Chris en Hilde, Arthur en Hector
 Geertje en Philippe, Berten en Evelyne, Ferre en Laura, Rembrandt en Davina, Marieke en Steff
Wim en Fatima, Ben
Karen, Louise en Marten, Victor

Erna Steenbeke en Kurt Van de Kerckhove.

Kleinkinderen, achterkleinkinderen, metekinderen en familie 
die Celina liefhad en die ze heel haar leven gekoesterd heeft.

Speciale dank aan Dr. Segers (Zelzate), Dr. Deaulmerie (St.Denijs-Westem), haar huisartsen en
vervangend huisarts Dr. Hilde Sleurs voor hun warme en toegewijde zorgen.

De warmte die ons meme, ons tanteke kreeg in het “WZC Zonnehove”, meer bepaald van 
Els, Jossimon, Liesbet, Besarta, Odette, Valerie, Juliette, Cindy, Sukriye, Chris, 
Anja, Feebe, Debbie en Magali, zullen wij nooit vergeten.

Correspondentieadres :
Begrafenissen Haerens - t.a.v. de familie De Letter
Latemstraat 25, 9830 Sint-Martens-Latem
Online condoleren : www.begrafenissenhaerens.be



Zeer bedroefd maar met onuitwisbare herinneringen in ons hart
hebben wij afscheid moeten nemen van 

ons meme, ons tanteke.

Mevrouw

Celina De Letter
Weduwe van de Heer Basiel Van den Bossche (†)

Geboren te Ertvelde op 20 januari 1919
en overleden in het WZC Zonnehove te Sint-Denijs-Westrem op 2 oktober 2023.

Celina was heel haar leven bloeddonor bij het Rode Kruis 
dat haar nauw aan het hart lag.

De uitvaart heeft plaatsgehad in intieme kring.

Mijmering

Het is volbracht, een heel lang leven,
gesteund op dienstbaarheid, mens betrokken,
nooit veroordelend, steeds vergoelijkend,
zo wijs, mee met alles, dichtbij en veraf.

Zij kijkt naar haar boom in alle seizoenen,
naar de eksters, zijn de jongen al uitgevlogen?
Of het regent, waait, wolken, zon, licht en donker,
de KBC-toren in al zijn schakeringen.

Dankbaar, nooit klagen zo glijdt de tijd
van zoveel kunnen naar afhankelijk worden.
Ze vraagt de hand om nabij te zijn, om
afscheid te nemen van haar aards bestaan.

Ze wuift ons uit, heel bewust afscheid nemen,
zo teder, zo zacht, zo sprekend zonder woorden.
Wij gaan verweesd heen bij het verlies van 
zoveel goedheid, levenslust en levensdrift.

Begaan met iedereen, ze deelde ons leven
zo mild, zo ingoed maar bleef zichzelf,
ze kon het wel, vroeg geen hulp om te ontzien
wie zoveel te doen had met zo weinig mankracht.

De liefde voor haar tijdens haar leven,
laten we los en doen we vergroeien
tot dankbare herinneringen zoals de
op- en neergang der seizoenen.

Zo begeleiden we haar op haar laatste reis
naar een onbekende nieuwe werkelijkheid.
De sterren aan het firmament, zo helder,
zo klaar, omvatten haar diepste wezen.

We dragen onze tranen, het afscheid
beroert ons hart zo diep, allesomvattend.
We verliezen de greep op haar, levend,
maar blijven verbonden zolang ‘wij’ leven. 
 

Frieda


